
 

 

 

 

 
De vakantie van:  

Sieberen, Nanne, Nienke, Geertje, Jannes, Marije, Kyra, Jurjen, Gonda, 
Martin, Jannie, Dennis en Henk Eppo. Als reisbegeleiders mochten mee: 

Irma, Sonja, Gepke, Jo en Petra.  
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Vrijdag 5 augustus 
 
Eindelijk is het dan zover! Nadat de 
bus is opgehaald, alle boodschappen 
en koffers ingeladen gaan Irma, 
Gepke, Sonja en Petra op weg naar 
Harlingen waar alle gasten en Jo al 
staan te wachten. Bekende gezichten 
en een aantal nieuwe gezichten. We 
hebben prachtig weer mee en 
iedereen heeft er heel veel zin in.  
 
Op de boot zitten we mooi bij elkaar. We zwaaien naar iedereen op de 
kade, en dan gaan we echt richting Terschelling! 
Tijdens de overtocht is er voor iedereen lekker drinken en een koek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de locatie zetten we de koffers en tassen in de gang en gaan we 
eerst lekker soep met een broodje knakworst eten.  
 



 

 

 

Na het eten maken we de bedden op en drinken samen koffie en thee 
en maken we kennis met elkaar. Iedereen vertelt kort wat over zich 
zelf. Na een goede maar vermoeiende reisdag zoekt iedereen zijn of 
haar bed op.  
 

Zaterdag 6 augustus  
 
Op deze eerste vakantiedag start 
iedereen rustig op met een heerlijk 
ontbijt. Iedereen heeft goed  
geslapen, en er wordt genoten van de 
broodjes,  het Friese suikerbrood en 
de eitjes.  
 
Na het ontbijt hebben we gevraagd 
wat iedereen deze vakantie  graag wil 
gaan doen. Nou dat weten de 
vakantiegasten wel! Met de huifkar, fietsen huren, zwemmen, 
bowlen! Als alle wensen voor deze week zijn verteld, wordt de 
planning gemaakt. Een mooi overzicht van alle activiteiten van de 
komende week.  
 
Na de koffie wordt de ochtend gebruikt om kaartjes te gaan kopen. 
Het lukt iedereen om een keuze te maken uit de vele mooie kaarten 
voor familieleden en bekenden.  
 
Terug in huize Brandaris worden de kaarten geschreven en op de bus 
gedaan. Na de kaartjes is het tijd voor de lunch. Heerlijke broodjes, 
klaar gemaakt met hulp van Martin die we buiten hebben opgegeten.  
Om 16:00 is er een verassing. De verassing is koffie met gebak! 



 

 

 

Een korte wandeling naar het restaurant waar we heerlijke koffie, 
thee, (Radler voor Jannes) en warme appelgebak hebben gehad. 

 
 
Na deze heerlijke verassing wordt het avondeten voorbereid door Jo 
en Petra. Shoarma met gebakken aardappeltjes, sla en knoflooksaus.  
 
De tijd wordt ondertussen goed 
gebruikt! Sonja heeft een hele grote 
kleurplaat, een tafelkleed kleurplaat, 
meegenomen. Gonda en Martin 
maken een begin met kleuren.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Het is vanavond bingoavond! Iedereen doet fanatiek mee! Er is voor 
iedereen een prijs, wat kiezen nog best lastig kan maken.  

 
 
 
 
 



 

 

 

Zondag 7 augustus 
 
Het is weer een prachtige zonnige dag. Nadat iedereen heeft gegeten 
en zijn eigen ontbijtspullen naar de keuken heeft 
gebracht, kan de dag beginnen.  
Sonja en Petra gaan met Henk Eppo en met Martin 
naar de kerk. Een mooie kerkdienst waarbij de 
organist ook de viool bespeelt. Na de kerkdienst is 
er koffie en dan sluit deze groep zich weer aan bij 
de rest van de groep.  
 
De rest van de groep is ondertussen aan het 
fietsen. Op een van de gewone fietsen of op een tandem. Het is nog 
wel even wennen op de tandem zowel voor de gasten als voor de 
begeleiders. Twee groepen maken een wat langere fietstocht. De 
groep van Gepke: Nanne, Henk, Martin hebben 15 km gefietst naar 
West aan zee. De groep van Irma: Marije, Gonda en Jurjen hebben 
ook 15 km gefietst, onder andere door de prachtig bloeiende 
heidevelden.  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat we samen een broodje hebben gegeten was het tijd om te gaan 
krabvissen. Met zelfgemaakte hengels van een touwtje met een 
knijper en een spekje. Na even oefenen blijkt dat er nog een steentje 
aan het touwtje moet omdat de spekjes niet op de bodem van de zee 
komen. 

 
Nanne is de kampioen met 6 gevangen krabben (het werden er in de 
loop van de dag steeds meer).  
 



 

 

 

 
 
 
Jannie vindt de 
krabben in het begin 
heel eng, maar al snel 
vindt ze deze wel erg 
leuk! 
 
 
 
 
 

Na het krabbenvangen hebben we met zijn alleen een heerlijk ijsje 
gegeten en zijn we terug naar huize Brandaris gewandeld.  
 



 

 

 

 
Na het avondeten wat bestond uit pasta met sla en een lekker toetje 
is er nog gewandeld. Een leuke wandeling met een prachtig uitzicht 
over Terschelling als beloning voor het beklimmen van de trappen. Bij 
terugkomst staat de koffie en thee klaar.  
 
Vanavond staat er Karaoke op het programma. Een gezellige avond 
waarbij luidkeels met de liedjes mee wordt gezongen en wordt 
gedanst. De gasten mogen zelf een liedje aanvragen. De liedjes die zijn 
gezongen zijn:  
Nick en Simon: Rosanne 
Jantje Smit: Ik zing dit lied voor jou alleen 
K3: Waterval 
Guus Meeuwis: ’t Dondert & ’t Bliksemt 
André Hazes: Een beetje verliefd 
Anneke Douma: Woanskip 
André Hazes: Leef 
Jan Smit: Vrienden voor het leven 
André van Duin: ‘k Heb hele grote bloemkolen 
Ciske de Rat: Krijg toch allemaal de kolere 
Vader Abraham: Daar in dat kleine café aan de haven 



 

 

 

André van Duin: Er staat een paard in de gang 
Marco Borsato: De meeste dromen zijn bedrog 
Ede Staal: ’t Het nog nooit zo donker west. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Maandag 8 augustus 
 
Na de uitbundige karaoke avond heeft iedereen heerlijk geslapen. 
Lang uitslapen is er deze dag niet bij omdat deze ochtend Henk Eppo, 
Nanne, Siebren, Dennis, Marije, Gonda, Jannes, Gepke en Irma al 
vroeg naar het zwembad vertrekken.  
Er wordt heerlijk van het water genoten en ook de glijbaan wordt 
door iedereen goed gebruikt.  

 
Degene die niet mee gaan 
zwemmen, maken een mooie 
wandeling. Er wordt genoten van 
het mooie weer en van het mooie 
uitzicht over Terschelling.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bij terugkomst in huize Brandaris staat de lunch klaar om op het 
strand opgegeten te worden. Op het strand hebben de twee groepen 
elkaar weer ontmoet, en samen op het strand de  geluncht. Daarna 
heerlijk zonnebaden, frisbee gooien op het strand, en pootje baden in 
de branding.  

 
De keukenbrigade heeft vandaag vrij want we gaan uit eten bij 
restaurant de Brandaris. Er kan gekozen worden uit saté, sparerib en 
schnitzel met een lekker ijsje na. We hebben heerlijk gegeten.  
 

 
Na het eten is er nog een wandeling gemaakt. Daarna hebben we 
koffie en thee gedronken en hebben we met zijn alleen nagenoten 
van de deze mooie vakantiedag.  
 
 
 



 

 

 

Dinsdag 9 augustus  
 
Vanmorgen staat de kringloopwinkel op het programma. Een mooie 
winkel waar iedereen souvenirs kan kopen, knuffels, cd’s, puzzels en 
cadeautjes voor Marije die morgen jarig is. 
Bijna iedereen gaat mee. De achterblijvers hebben boodschapjes 
gedaan in de winkelstraat en daar ook souvenirs gekocht.  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de kringloopwinkel zijn Jannes, Martin, Gonda, Nanne, Dennis, 
Henk Eppo en Jo naar de viskraam geweest om lekker vis te eten. Er is 
gesmuld van de heerlijke vis.  

 
 



 

 

 

Na de lunch, voor degene die nog een broodje wilde eten, zijn we met 
zijn allen vertrokken voor de huifkartocht. We zijn wandelend naar de 
rotonde voorbij de haven gegaan waar we nog even moesten 
wachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twee huifkarren en een prachtige tocht langs de bloeiende heide en 
over het wad. Onderweg hebben we koffie, thee en limonade gehad 
met heerlijke pondkoek. Geertje, Marije, Henk Eppo, Martin, Jannes 
en Gonda hebben op de bok gezeten.  

 



 

 

 

 
 
Deze avond staan er pannenkoeken op het menu. Met spek, kaas, 
rozijnen, suiker en stroop. Een feestelijk toetje maakt het helemaal 
compleet.  
Na het eten hebben we film gekeken in de thuisbioscoop. Kruimeltje, 
een prachtige film waar iedereen van heeft genoten. 
In de pauze van de film hebben we een bioscoopdrankje gehad met  
zoute en zoete popcorn.  
 

 
 



 

 

 

Na de film zijn de slingers opgehangen want morgen is het een 
spannende dag, dan is Marije jarig en wordt ze 32 jaar.  
 
Woensdag 10 augustus 
 
Vandaag is het dan eindelijk zo ver! Marije is jarig! Nadat iedereen 
heeft uitgeslapen, staat het ontbijt klaar. Marije krijgt ontbijt op bed.  
Na het ontbijt staat de koffie en de taart klaar en zingen we met zijn 
allen voor Marije en zijn er cadeautjes.  
Marije krijgt van de groep een prachtig T-shirt, wat gemaakt is door 
Martin en waar iedereen zijn naam op heeft gezet. 
 

 
 
Na de koffie doet iedereen even rustig aan en na de lunch gaan we op 
weg naar de boot die ons meeneemt om naar de zeehonden te gaan 
kijken.  



 

 

 

 
Een hele mooie tocht, waar we heel dichtbij de zeehondjes langs 
varen. De kapitein vertelt over de zeehondjes en wat ze de hele dag 
doen.  



 

 

 

Na de zeehondentocht zijn we uit eten geweest in de Heksenketel. 
Kip, sparerib en kipsaté. Patat, witlof, sla en rabarber. Iedereen heeft 
gesmuld en natuurlijk was er voor iedereen een ijsje als toetje.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de terugweg van het restaurant komen we dit leuke huisje tegen 
waarin Jannie en Nanne op de foto zijn gezet.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het eten hebben we gewandeld met Jannie, Henk Eppo, Nanne, 
Marije, Gonda, Sonja, Petra en Gepke op de pier bij de haven. Jannie 
heeft hier schelpen en dode krabben gevonden, die ze mee genomen 
heeft naar huize Brandaris.  
 

 



 

 

 

 
Na de wandeling staat de koffie en de thee klaar. Nadat er nog even tv 
gekeken, gekleurd en een spelletje gespeeld is, vertrekt iedereen naar 
boven om te gaan slapen.  
 
Donderdag 11 augustus 
 
Vanmorgen na het ontbijt zijn Gonda en Geertje mee geweest om 
boodschappen te doen bij de Jumbo.  
Na de lunch staat er bowlen op de planning. Een wens van Sieberen 
om te gaan doen deze vakantieweek. Een mooie bowlingbaan is 
gevonden bij het Fletcher hotel vlakbij huize Brandaris. 
Een deel van de groep is met de bus gegaan en een deel van de groep  
wandelend. Het bowlen is een groot feest. Iedereen is fanatiek en als 
alle kegels omgaan, dan klinkt er van alle banen luid geklap. Een lekker 
drankje erbij maakt het feest van het bowlen helemaal compleet. 
 

 
 



 

 

 

Na het bowlen hebben we bij de bunkers gekeken. Een mooie 
wandeling.  

 
 
Bij terugkomst in huize Brandaris hebben we buiten gegeten. Een 
heerlijke salade met stokbrood en gehaktballetjes in pindasaus.  
 

 
Na het lekkere eten hebben we de vakantie afgesloten met het 
eindfeest in kroeg de Zomer.  
 
Meezingen, dansen en met elkaar veel plezier beleven op deze laatste 
vakantieavond. In de kroeg krijgen we bitterballen wat de avond 
helemaal compleet maakt. Iedereen is voldaan en moe, daarna naar 
bed gegaan om de volgende morgen voor het vertrek weer heel vroeg 
op te staan.  
 



 

 

 

Vrijdag 12 augustus  
 
Deze morgen staan we heel vroeg op, want helaas het is vandaag de 
dag dat we weer naar huis gaan. Half zeven staan we op, eten we een 
broodje in de tuin en doen we de koffers in de bus, die deze 
meeneemt naar de boot. 
We gaan wandelend naar de boot en ontmoeten daar de ouders van 
Jurjen, die ons uit komen zwaaien.  
 
Op de boot hebben we weer een mooi plekje om samen te zitten. 
Voor iedereen is er een lekkere donut of appelmeisje en drinken om 
deze hele leuke week af te sluiten.  
We hebben veel gedaan en veel plezier gemaakt met elkaar. Als we 
bijna in Harlingen zijn krijgt iedereen ook weer veel zin om de familie 
en vrienden of begeleiders, die ze komen halen te ontmoeten. 
We sluiten hiermee een fantastische week af met elkaar! 
 

 


